Op een mooie droge en/of zonnige avond
zin in een stukje fietsen in plaats van op
de bank te blijven zitten????

Maar niet alleen, gewoon gezellig met een aantal bewoners
een tochtje maken.

Wij willen dat gaan doen op de WOENSDAG
AVOND:

VERZAMELEN OM 19.00 UUR BIJ DE
HOOFDINGANG.

DE EERSTE KEER ZAL ZIJN OP
WOENSDAG
17 MEI A.S.

Het is geen wekelijkse verplichting,alleen bij mooi weer en
wanneer je er zin in hebt!




