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BOEKPRESENTATIE

van Ferdinand Stekelenburg

voor de ROKADE bewoners
op zondag 19 februari 2017
van 15.00-16.30 uur beneden in de hal.

“Leven met Parkinson”
Waarom dit boekje?

Dit boekije is niet geschreven om uiteen te zetten wat Parkinson is en doet.
Het is gewoon Fer Stekelenburg die Parkinson heeft, of Parkinson die Fer
heeft. Wil je echt iets over de ziekte weten, dan kun je beter een goed boek
kopen.
Mijn aandoening Parkinson fladdert als een parkietje om mij heen.
Daar gaat het over. Soms vind je een leuke zin of een rake typering.
Soms vraag je je af wat het een met het ander te maken heeft. Dat kan best.
Voor mij betekent het dat alles met alles samenhangt. Maar gelukkig heb ook
ik geleerd soms aan mijzelf te twijfelen. En denk ik:

“Ben ik dat?”

Ferdinand wil graag zijn boek aan jullie presenteren, met wat anekdotes en
beeld materiaal en dit alles met zijn gevoel voor humor waarmee hij met zijn
ziekte omgaat.

De AC en Ferdinand willen graag weten of je komt.
Laat dit weten door onderstaand strookje voor 15 februari in brievenbus
828 te doen.




